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Kerstconcert 2023 

Met muziekvereniging Vooruit en 

Concordia 

Onder leiding van Patrick Geerts 

Met medewerking van Leendert Overbeek 

 

Wanneer:  

Donderdag 21 december 

 

Waar: 

In de kerk van de 

Hervormde gemeente 

te Waarde 

 

Tijd: 

Aanvang 20.00 uur 

 

 

 

 



Even voorstellen 

Patrick wil je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Patrick Geerts, Belg maar reeds meer dan 20 jaar woonachtig in Zeeuws 

Vlaanderen (de overkant) waar ik samen woon met Lia (m’n vrouw) en onze 3 

kinderen: Ayco, Kyanu en Ruyan in Oostburg. 

Je hebt gereageerd op onze advertentie toen we op zoek gingen naar een 

dirigent. Wat sprak je hierin aan? 

Ik was vooral benieuwd of we iets konden betekenen voor elkaar, na een gesprek 

werd toch vrij snel duidelijk dat we inderdaad wel iets konden gaan doen samen. 

Eerst eens kijken of het wat kon worden tot 30 september (de reünie) waarna 

we besloten om met elkaar verder te gaan. 

Bespeel je zelf één of meerdere instrumenten? 

Ik heb eerst aan de muziekacademie bugel gespeeld tot de laatste graad, daarna 

ben ik overgestapt op de bastuba waar ik eerst opnieuw de academie op 

afgewerkt heb en daarna ben verdergegaan aan het conservatorium in Gent. Daar 

heb ik als bij instrument pauken gedaan. 

Waarom is dirigeren leuk? 

Ik vind het leuk om kennis over te proberen brengen op anderen, als dat samen 

dan tot een mooi geheel komt dan is het leuk om daar samen het resultaat van te 

ervaren. 

Kun je een voorbeeld noemen van een stuk wat je leuk vind om te dirigeren? 

Aurora Borealis ligt momenteel op de lessenaar, iedereen kan het met het 

kerstconcert komen aanhoren, dit is een stuk dat 4 stemmig is opgebouwd maar 

waar toch alles inzit en niet zo makkelijk is om het mooi samen uit te voeren. 

Heb je een voorkeur voor een bepaald genre muziek? En zo ja, welk? 

Zolang ieder stuk maar wat uitdaging heeft is het voor mij prettig om te spelen. 

En graag wat variatie erbij. 

Heb je een bepaald doel voor ogen met Vooruit en Concordia? En zo ja, 

mogen wij dat weten? 

Zo goed mogelijk op een prettige manier samen muziek maken en als we dit 

kunnen uitdragen komen er meestal vanzelf de resultaten bij. 



Een jubilaris 

Onze vereniging heeft, vanzelfsprekend, door de jaren heen een bibliotheek 

opgebouwd met bladmuziek. Ruim 700 muziekstukken, zorgvuldig 

gedocumenteerd en opgeborgen in 5 ladekasten. Eén van de oudste stukken die 

we daarin kunnen vinden viert dit jaar zijn/haar 100ste verjaardag. Het was 

ongetwijfeld de beste investering ooit van de vereniging, want tot op de dag van 

vandaag spelen we deze mars nog jaarlijks. Geschreven door Mathijs Jozef 

Hubert Kessels (1858-1932) en naast dirigent, componist en muziekuitgever was 

hij ook mede-eigenaar van de firma “M.J.H. Kessels” te Tilburg. Dit was 

toentertijd de grootste muziekinstrumentenfabriek van Europa. Ook de eerste 

instrumenten van Vooruit zijn bij deze firma gekocht. Hij schreef deze 

“nationale feestmarsch” dus in 1923 ter gelegenheid van het 25-jarig 

regeringsjubileum van koningin Wilhelmina; Holland Jubelt!!! Adriaan J. Maas 

schreef een arrangement voor fanfare. Dat jaar was voor Vooruit toch 

bijzonder, want het is ook 100 jaar geleden dat ze met een hoogaars (zeilschip) 

vast zaten op de Schelde toen ze op weg waren naar het concours in Vlissingen. 

Maar daar misschien een andere keer meer over. 

 

De eerste herinnering 

In deze nieuwe rubriek van onze nieuwsbrief zal ik, als één van de senioren, de 

spits afbijten en teruggaan in mijn “Vooruit” geheugen. Mijn eerste herinnering 

was op 11-jarige leeftijd toen we met een grote groep leeftijdsgenoten lid werd 

van “de muziek”. We zouden les krijgen van de heer Mannaert uit Hulst en 

tijdens de eerste les mochten we een instrument uitkiezen. Met het advies van 

mijn vader in mijn achterhoofd kwam ik die namiddag thuis met een wel 

overwogen keuze, de bariton. We hadden ook twee opdrachten meegekregen: 1) 

Vraag je moeder of ze een zak wilt maken zodat je het instrument “veilig” kan 

transporteren want een koffer voor het instrument was niet aanwezig. 2) Koop 

een blikje zuurvrije vaseline waarmee de buizen van het instrument ingesmeerd 

moeten worden.



Mijn moeder voldeed aan de opdracht en maakte een zak van een lapje geruite 

stof die ze nog had liggen. Het was duidelijk te zien dat de bariton al eerder was 

gebruikt, maar ach een zak eromheen maakt het misschien niet erger. Voor de 

tweede opdracht mocht ik naar Arjaan de Goffau. 

Als goed kruidenier had hij van alles in huis, zo ook 

een blikje vaseline (zie foto). Het blikje doet 

inmiddels 56 jaar dienst en als ik een beetje mijn 

best doe zal het een heel muzikaal leven meegaan. 

Met een vriendelijke groet, Tona. 

 

 

Activiteiten 

Donderdag 21 december: Kerstconcert te Waarde 

Zaterdag 23 december: Medewerking kerkdienst te   

Krabbendijke 

Maandag 25 december: Medewerking kerkdienst te Waarde 

Zaterdag 6 april: Lenteconcert 2024 in MeerWaarde  

Bestuur:  

Tona Verburg - voorzitter 

Manon de Leeuw – secretaris 

Suzette Blok – algemeen bestuurslid 

Joke Schrier – algemeen bestuurslid 

Anja Vreeke – algemeen bestuurslid 

Tessa de Kunder beheert als lid de financiën 

 
Muziekvereniging Vooruit  www.muziekvereniging-vooruit.nl 

Westhof 6    www.facebook.com/muziekverenigingvooruit 

4413 GJ KRABBENDIJKE  muziekverenigingvooruit@outlook.com 

 

 

 


